
De deur is  dicht,
het touwtje ook
dat samentrekt
rond joggingstof
en buik,

gordijnen en
de ogen toe,
schouders laag,
een kapsel  dat
sluik buigt,

voor warmte
die zich,  met
de rust ,  laaft
aan wat zich knus
ontluikt;

ook  mijn  huis

Eva  Schuurman

vul op,
draai  dicht,

pers lucht
al  uit  je

kruik

en zet je  af,
dus pest

je  zus
als  dageli jks

gebruik.

Met volle mond,
lege blik

en smakgeluid 
hapt ze:  ‘dit  is  ook

mijn huis . ’


